DE VERKENNERS Messiaanse Joden |
Informatieblad

De wortels van Messiasbelijdende (of Messiaanse) Joden gaan terug naar de eerste
eeuw. We vergeten het vaak, maar de eerste volgelingen van de Heere Jezus waren
Joden. Zij geloofden in de Heere Jezus -ook een Jood- als de Joodse Messias.

In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat deze Messiaanse Joden mensen van de
‘Weg’ werden genoemd (Hand. 9:2), omdat ze geloofden in de Heere Jezus als de
Weg tot God. Pas later, toen ook heidenen in de Heere Jezus gingen geloven, wordt
gesproken over ‘christenen’ (Hand. 11:26).

De Joden die in de Heere Jezus geloofden, werden door hun eigen volk vervolgd om
hun geloof in de Heere Jezus. Dat was voor hen geen verrassing. De Heere Jezus had
het al voorzegt: ‘Ze zullen jullie uit de synagoge werpen’ (Joh. 16:2).

Vervangen

De eeuwen door zijn er altijd Messiaanse Joden geweest. Vaak was het maar een heel
klein groepje.

Het leven van Messiaanse Joden was vaak erg moeilijk. Ze werden met de rug
aangekeken door hun volksgenoten, de Joden. En eeuwenlang dwongen christenen
dat ze hun Jood-zijn zouden verloochenen. Zo mochten ze hun jongetjes niet
besnijden. En ze mochten ook de Bijbelse feesten, zoals Pesach en het
Loofhuttenfeest, niet vieren.

Veel christenen dachten dat de kerk het Joodse volk vervangen had als volk van God.
En christenen dachten dat Joodse volk om hun ongeloof door God zou zijn vervloekt.
Daarom moesten Joden die in Jezus geloofden hun afkomst maar snel vergeten.

Maar de Heere blijft trouw aan Zijn belofte aan het Joodse volk, zolang de zon, maan
en sterren er zijn (Jer. 31:35-37).

Groei

In de negentiende eeuw groeide het
aantal Messiaanse Joden. Engelse
christenen waren bijvoorbeeld erg actief
met Jodenzending. Ze bouwden een
ziekenhuis in  Jeruzalem en boden
Joodse mensen gratis Engelse les aan.
Natuurlijk kreeg je behalve een medische
behandeling of een Engelse les ook te
horen over het Evangelie.

Joden die de Heere Jezus als Messias
gingen belijden, sloten zich in eerste

O instantie aan bij een gewone christelijke
ziekenhuis in Jeruzalem. gemeente. Maar ze voelden zich daar niet
helemaal thuis. Ze konden in de kerk
geen uiting geven aan hun Jood-zijn. Daarom ontstonden in negentiende eeuw voor
het eerst hier en daar Joods-Messiaanse gemeenten.

Het voormalige Engelse zendings



Christ Church

In Jeruzalem staat de Christ Church. Het is de eerste protestantse kerk van het Midden-

.
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Het interieur van de Christ Church in Jeruzalem.

Beloften

Oosten. De kerk is gebouwd in 1849. De
eerste bisschop die hier werkte heette
Michael Solomon Alexander. Hij was een
Joodse rabbijn die de Heere Jezus leerde
kennen.

Je ziet in de Christ Church dat men recht
wil doen aan de Joodse wortels van veel
van de kerkgangers. De teksten in de
kerk zijn bijvoorbeeld in het Hebreeuws.
En ook hangt er bewust geen kruis in de
kerk. Het kruis is voor veel Joden als een
omgekeerd zwaard; het roept bij hen
nare herinneringen op aan
Jodenvervolging door christenen.

Het feit dat er alle eeuwen door Joden zijn geweest die in de Heere Jezus geloofden,

is een vervulling van Bijbelse beloften.

Het Joodse volk vervult een belangrijke rol in het plan van God met deze wereld. En er
staan nog belangrijke Bijbelse beloften open voor het Joodse volk én voor de niet-

Joodse volken.

Het feit dat het Joodse volk na al die eeuwen van onderdrukking nog steeds bestaat,
laat zien dat de Heere Zijn beloften niet is vergeten. God doet wat Hij belooft!

Het feit dat er altijd Messiaanse Joden zijn geweest, laat zien dat God als een vader
Zijn kind niet vergeet. De Heere kan het volk Israél, Zijn oudste zoon (Ex. 4:22), niet

vergeten!
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