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Informatieblad

Er wordt wel eens gezegd dat je in Israél maar een spade in de grond hoeft te steken
en je vindt wel iets van honderden of
duizenden jaren oud. Dat is misschien
wat overdreven, maar het geldt wel voor
bijvoorbeeld de omgeving van Beth
Sean.

Beth Sean ligt op de kruising van de
Jizreélvallei met de Jordaanvallei en is
een van de oudste steden in de wereld.
Er is in en rond Beth Sean veel gebeurd
en ook veel moois teruggevonden.

Uitzicht op eoavmgeblj ehSeaﬁ:

Tell

In het ocog vallend is de ‘tell’ (ruineheuvel) van Beth Sean. De heuvel bestaat
grotendeels uit puin. Beth Sean is zo’n achttien keer verwoest en weer opgebouwd.
De nieuwe stad kwam daardoor steeds een stukje hoger te liggen. Het resultaat is de
onnatuurlijke ruineheuvel.

De tell bevat duizenden jaren aan geschiedenis. Een van de lagen gaat bijvoorbeeld
terug naar de tijd van de Kanaanieten. Zij waren lange tijd de baas in Beth Sean en
omgeving, ook na de intocht van de Israélieten in Kanaan. In de Bijbel lezen we dat dat
komt omdat de inwoners van Beth Sean ijzeren strijdwagens hadden. De Israélieten
durfden daarom het gevecht niet aan (Joz. 17:16 en Richt. 1:27).

Later kwam de stad in handen van de Filistijnen. Toen Saul en Jonathan bij een gevecht
op de Gilboa (een bergrug in de regio) om het leven kwamen, werden hun lichamen
door de Filistijnen ophangen aan de stadsmuur van Beth Sean (1 Sam. 31:8-10). Het is
koning David die de stad uiteindelijk weet te veroveren.

Scythopolis

Beth Sean was ook een belangrijke plaats in de tijd van het Nieuwe Testament. De stad
heette toen anders: Scythopolis. De meerderheid van de inwoners van Scythopolis
was in die tijd niet-Joods.

Scythopolis hoorde tot de zogenaamde Decapolis: een groep van tien niet-Joodse
steden ten zuiden en noord-oosten van het Meer van Galilea.

Over de Decapolis kun je ook lezen in het Nieuwe Testament (Mark. 5:20). De steden
vormden het zendingsveld van Legio, de man die door de Heere Jezus was verlost van
legio demonen, en vervolgens aan de slag ging als evangelist.

Aardbeving

Tijdens een grote aardbeving in het jaar 749 is Scythopolis grotendeels verwoest. De
stad verloor al haar pracht en praal.



lets van die pracht en praal wordt echter langzaam weer zichtbaar. In de vorige eeuw
zijn archeologen in het gebied aan het graven gegaan. Ze hebben nog maar tien
procent van het oude Scythopolis opgegraven, maar al wel heel veel teruggevonden.

Een deel van de vondsten dateert uit de eerste eeuw, de tijd van de Heere Jezus. De
opgravingen laten goed zien hoe een Romeinse stad er toen en in de eeuwen erna
uitzag.

Romeinse stad

“A Een van de vondsten is een straat uit de
Romeinse tijd. Een deel van de straat
bestond al in de tijd van de Heere Jezus.

Romeinse steden leken wat betreft
inrichting vaak op elkaar. Je had een
aantal hoofdwegen met aan weerszijden
zuilengalerijen. Tussen de Zuilen
bevonden zich winkels.

Op de plek waar de hoofdwegen elkaar
kruisten, bevond zich vaak het lokale
heiligdom. In Scythopolis stond daar een tempel die was gewijd aan de wijnhgod
Dionysus ook wel Bacchus genoemd.

Een straat uit de Romeinse tijd.

De tempel was een indrukwekkend gebouw. Voor het gebouw stonden vier pilaren
van ongeveer 15 meter hoog. Twee van die pilaren zijn omgevallen bij de aardbeving
die plaatsvond in het jaar 749 na Christus.

Toilet

Mensen hadden vroeger geen eigen
badkamer. Voor een opfrisbeurt, maar
ook ter ontspanning, ging je in de
Romeinse tijd daarom naar het lokale
badhuis. Zo’n badhuis was best heel luxe.
De vloeren waren versierd met mozaiek.
Er waren warme en koude baden en
sommige ruimten hadden zelfs
vloerverwarming.

oud puBIi

Behalve een badhuis, kende Scythopolis
ook een openbaar  toilet. Een
eeuwenoude publiek toilet is bij opgravingen teruggevonden; inclusief aansluiting op
het riool. Het toilet bestaat uit een heleboel wc’s op een rij. Misschien hadden de
mensen vroeger wat minder schaamtegevoel.

In Beth Sean is een eeuwen



Theater

et theate van Beth Sean.

Naast een tempel, winkels en een
badhuis kende een Romeinse stad vaak
ook plaatsen van vermaak en
ontspanning. In Scythopolis was een
paardenrenbaan en een theater.

Het theater is gebouwd in de eerste
eeuw; waarschijnlijk iets nadat de Heere
Jezus leefde. Er is plaats voor maar liefst
7000 mensen.

Een bezoekje aan het theater was in de

Romeinse tijd heel gangbaar. Veel voorstellingen waren echter grof en ruw. Daarom

gingen christenen niet naar het theater.

In een hele oude brief (brief aan Diognetus, 2e eeuw) wordt het leven van een
christenen in de Romeinse samenleving als volgt getypeerd: ‘Ze wonen in hun eigen
land, maar als vreemdelingen. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun
eigen leven overtreffen ze die wetten. Ze worden gesmaad, maar ze zegenen.” Ze
vielen dus op door hun eerlijke en dienende leven. Juist door deze houding groeide de

kerk echter hard.

Vindplaatsen in de Bijbel

Jozua 17:16, Richteren 1:27, 1 Samuel 31:8-10, Markus 5:20
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